Kruispunt
door de Week
2025/2026

Het programma van Kruispunt door de

Week 2025/ 2026 biedt een gevarieerd aanbod
van activiteiten voor jong en ouder, gericht op
verdieping, ontmoeting of gewoon samen iets
doen.

Of je wel of geen lid bent van Het Kruispunt, uit
Prinsenbeek/Zevenbergen komt of niet,
iedereen is welkom! Veel mensen, ook van
buiten de kerk, zijn op zoek naar zingeving.
Verbinding met elkaar kan ons leven rijker
maken en ons op nieuwe sporen brengen.
Daarom hopen we dat je mensen uit je
omgeving uitnodigt. Kerk ben je nooit alleen en
gemeenschap ontstaat in ontmoetingen, in het
leven delen zoals het op je afkomt.

‘Kijk! Laat je verrassen door 't werk

van Gods Geest’

Dat is dit jaar het landelijke thema van de PKN
en daar sluiten we graag bij aan.

Wellicht inspireert deelname aan een van de
activiteiten je om de wereld om je heen eens
met andere ogen te bekijken.

Van harte welkom!

;ﬂ'h‘Protestantse Gemeente
W@V Prinsenbeek - Zevenbergen

Praktische informatie

Activiteiten zijn in Het Kruispunt,
Harmonielaan 24, tenzij anders vermeld. Bij
sommige activiteiten is aanmelden
noodzakelijk. Dat staat er dan bij en kan via
kruispuntdoordeweek @hetkruispunt.org

Activiteiten of randvoorwaarden kunnen
tussentijds wijzigen. De meest actuele
informatie staat steeds op
www.hetkruispunt.org

De werkgroep Kruispunt door de Week bestaat
uit Annet Sneep, Niels den Toom en ds.
Henrieke ten Thije. Met inhoudelijke vragen
kunt u terecht bij Annet Sneep (06-48949025).

Koffieochtend Kruispunt

ledere donderdag, 10.00-11.30 uur

Elke donderdagmorgen is Het Kruispunt open
voor een kop koffie of thee en is er tijd om
elkaar te ontmoeten. Je komt en gaat wanneer
je wilt. ledereen is welkom! Het maakt niet uit of
je jong of ouder bent en of je wel of geen lid
bent van Het Kruispunt. De koffieochtend
betekent een kopje koffie/thee, wat lekkers,
gezelligheid en je verhaal kwijt kunnen.

Loop vooral een keer binnen en neem gerust
iemand mee. (Groot)Ouders met kinderen zijn
ook welkom. Er is speelgoed aanwezig.

Seniorencontact

ledere laatste woensdag van de maand,
10.00-12.00 uur, Startdatum: 24 september
Het Seniorencontact in het Kruispunt betekent
ontmoeting in een informele sfeer. Het
programma is gevarieerd. Soms is er een
gastspreker en ook gaat de groep een paar
keer per jaar samen op stap.

De bijeenkomsten worden steeds door een
tweetal mensen voorbereid en uitgevoerd.
Meer informatie bij Hans Dijkstra
(076-5420157).

Geloof en Poézie

Donderdag 18 september, 20 november,
20.00uur

Laat je je wel eens verwonderen door een
gedicht? Of heb je ‘niks’ met gedichten? Hoe zit
een gedicht in elkaar? Wat heeft een gedicht te
maken met je geloof (of ongeloof)? En wat is je
lievelingsgedicht, dat je misschien wel uit je
hoofd geleerd hebt? Deze vragen en meer
komen aan bod op de avonden rondom geloof
en poézie, geleid door ds. Henrieke ten Thije.
Natuurlijk zou het mooi zijn als je ook zelf een
favoriet gedicht meeneemt om te delen.
Aanmelden voor beide avonden uiterlijk 11
september via

kruispuntdoordeweek @hetkruispunt.org

De verdieping

Woensdag 24 september, dinsdag 21
oktober, woensdag 12 november, dinsdag 9
december, 10.30 - 12.00 uur

Bijbellezen: je laten verrassen door Gods Geest
door samen met andere geinteresseerden

- gelovigen en zoekers - onder leiding van ds.
Henrieke ten Thije verhalen uit de Bijbel te
lezen, verrijkt met aanvullende teksten. De
bijeenkomsten zijn los te volgen, aanmelden
niet nodig.

Kruispunt kookt!

Vrijdag 19 september, 17 oktober,

21 november, 16 januari, 20 februari en

20 maart, 18.00-20.00 uur

Elkaar ontmoeten, samen eten en gezelligheid:
schuif je ook een keer aan tafel aan? Of heb je
zin om jouw (kook)talent in te zetten op deze
kookavonden? ledereen is welkom om een
keer, of vaker aan te schuiven! Het maakt niet
uit of je jong of ouder bent en of je wel of geen
lid bent van Het Kruispunt. We vragen een
bijdrage van €5,00 per persoon. Aanmelden
via kruispuntdoordeweek @hetkruispunt.org kan
uiterlijk de maandag voor de genoemde data.

Familietafel Bredase kerken

Vrijdag 12 september, 24 oktober,

21 november, 23 januari en 27 februari,
vanaf 17.30 uur

Bijeenkomsten voor jonge gezinnen met
kinderen in de leeftijd tot 13 jaar. De plek van
samenkomst rouleert tussen de verschillende
deelnemende Bredase kerken. Eerst genieten
we samen van een heerlijke maaltijd, gemaakt
door vrijwilligers. Daarna gaan de ouders met
elkaar in gesprek over geloofsopvoeding o.l.v.
Thijske Fraanje. De kinderen hebben dan een
‘natuur-uur’. Dick de Man of een andere
deskundige neemt de kinderen mee in de
wonderen van de natuur (bv. bezoek aan een
imker, sterrenkundige, uilenexpert enz.).
Meer informatie en aanmelden uiterlijk een
week van tevoren bij t.fraanje @pknbreda.nl
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Bidden met de Bijbel

ledere eerste donderdag van de maand
20.00-21.00 uur

Tijdens deze avonden is er gelegenheid om in
de kerk mee te doen met een geleide meditatie
bij een Bijbeltekst. Deze vorm van meditatie
komt uit de Ignatiaanse traditie. De meditatie
begint met stil worden, aanwezig zijn in het hier
en nu en ons ontvankelijk maken voor wat God
of Jezus ons wil zeggen. We lezen vervolgens
een Bijbelgedeelte en proberen onszelf te
plaatsen in het verhaal. Er zijn stiltes om de
tekst te overdenken of te bidden. Henrieke ten
Thije, Annet Sneep en Agnes de Ruiter
begeleiden de meditaties. De avonden staan
los van elkaar, kom wanneer je wil en neem
een Bijbel mee (er staan er ook in de kerk).



Oecumenische Taizévieringen:

In deze vieringen klinken liederen uit de
oecumenische gemeenschap Taizé, gebeden,
eenvoudige teksten en is er ruimte voor stilte.
Beelden uit Taizé omlijsten de viering.

De vieringen worden samen met de Rooms-
Katholieke parochie georganiseerd en vinden
plaats in Het Kruispunt.

Woensdag 24 September, 19.00 uur
Taizéviering in het teken van de Vredesweek.
Woensdag 10 december, 19.00 uur
Taizéviering staat in het teken van Advent.
Woensdag 21 januari, 19.00 uur
Taizéviering in het teken van de Week van het
gebed voor eenheid.

Filmavond:

Ocean Met David Attenborough (2025)
Woensdag 8 oktober

Inloop vanaf 19.30 uur

De meeslepende documentaire Ocean dompelt
je onder in een wereld van koraalriffen,
uitgestrekte kelpwouden en mysterieuze
diepzeeén. Met zijn kenmerkende stem en
scherpe blik laat David Attenborough zien
waarom een gezonde oceaan cruciaal is voor
een stabiele planeet. Je ziet niet alleen de
schoonheid, maar ook de kwetsbaarheid:
verblekende riffen, destructieve visserij en

bedreigde ecosystemen komen op
indrukwekkende wijze in beeld.

Toch is het geen somber verhaal. Integendeel.
De film ademt hoop. Attenborough toont
inspirerende voorbeelden van herstel en
veerkracht. Want de oceaan kan zich
herstellen—sneller dan we denken—als wij de
juiste keuzes maken.

Ocean with David Attenborough is een oproep
tot verwondering én actie. Een film die je ogen
opent, je hart raakt en je hoofd vult met hoop.
Perfect voor iedereen die houdt van natuur,

duurzaamheid en verhalen die er écht toe doen.

Ontmoetingskring - Aan tafel!

Donderdag 2 oktober, 20 november,

20 november, 15 januari, 16 april, 28 mei en
2 juli, 18.00-20.00 uur

Een groep van 6 tot 10 gemeenteleden van
diverse leeftijden komt eens in de 6 weken bij
iemand thuis bij elkaar om te eten en praten
over dingen die hen bezighouden. De
deelnemers zorgen bij toerbeurt, in tweetallen,
voor de maaltijd of voor de inhoudelijke
voorbereiding. Er wordt rekening gehouden met
voorkeuren en praktische mogelijkheden, want
niet iedereen kan thuis een grote groep
ontvangen. Soms geeft de maaltijd zelf in alle
ongedwongenheid al een begin voor een
gesprek. Kom een keer proeven en laat je
verrassen door mooie gesprekken. Informatie
bij Josée Veenendaal (06-24728505) en Henny
Willemen (06-40040849).

Corpus Christi (2019)
Woensdag 7 januari
inloop vanaf 19.30 uur

Kies je zelf hoe je leven
loopt, wie je bent en
wat je doet? Of kan er
iets op je pad komen
waar je niet omheen
kunt? De film Corpus
Christi (2019) van de
Poolse regisseur Jan
Komasa vertelt het op
waarheid gebaseerd
verhaal over een jong delinquent Daniél die
zich voordoet als priester. De film laat je achter
met veel vragen en gedachten over
fundamentele thema’s: Waarheid-leugen,
oordeel-barmhartigheid, schuld-vergeving. Een
film die overladen is met veel nominaties en
prijzen. Van harte welkom!
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DE WEG VAN

Leeskring: De weg van vrede; een
rondleiding door het christelijk geloof (2025)
Donderdag 5, 19 en 26 maart om 20.00 uur
Wat betekent het om te geloven? Of je nu al
heel je leven met geloven bezig bent of pas aan
het begin staat, het kan lastig zijn te
verwoorden waar je precies in gelooft. Je kent
misschien de oude woorden, maar ze hebben
aan betekenis ingeleverd. Of je wilt met een
frisse kijk opnieuw kijken naar wat geloven kan
betekenen. In deze gespreksgroep laten een
boek dat de kern van het geloof met een woord
uitdrukt: Vrede! Wat die vrede kan zijn en welke
kanten eraan zitten gaan we samen ontdekken.

Deelnemers schaffen het boek tevoren aan: De
weg van vrede; een rondleiding door het
christelijk geloof. Auteur Stefan Paas uitgeverij
Boekencentrum, 2025

De avonden vinden plaats in de
veertigdagentijd, op weg naar Pasen, en
worden begeleid door Niels den Toom,
theoloog en geestelijk verzorger.

Aanmelden voor 19 februari, boek graag zelf
bestellen. Meer informatie bij Niels den Toom
(06-19663873). Aanmelden uiterlijk 22 februari
via kruispuntdoordeweek @ hetkruispunt.org

Activiteiten in Zevenbergen:

Ouderenmiddag:
Woensdag 3 juni om 14.00uur
in Het Anker bij de hervormde kerk op de Markt

De ouderenmiddag is een gezellige
samenkomst met een hapje en een drankje en
alle tijd om met elkaar te praten. Aan het eind
van de middag wordt er een feestelijke maaltijd
geserveerd.

Goederen- en boekenmarkt op de Markt
Datum wordt nog bekend gemaakt.

De boekenmarkt is op de Markt en ook in de
Rooms katholieke kerk.

Jeugdactiviteiten september 2025-juli 2026

Elk jaar staan begeleiders van het jeugdwerk
klaar om voor alle kinderen en jongeren van het
Kruispunt (en andere geinteresseerde kids)
weer leuke en gezellige activiteiten aan te
bieden.

Next Level Prinsenbeek

(voorheen jeugdkerk). Deze activiteit is om de
ca 4 tot 6 weken. Doelgroep voor jongeren
vanaf ca. 11 jaar om bij elkaar te komen en te
praten over allerlei zaken die zij tegenkomen in
hun wereld en dit koppelen aan het geloof. Het
is laagdrempelig, maar maakt zeker koppeling
naar geloven in deze tijd. De groep bestaat nu
uit 8-10 jongeren. Er is een Next Level
appgroep, maak daar graag gebruik van!

Activiteiten Jeugdwerk Baronie Breed (JBB)
Dit samenwerkingsinitiatief van de gezamenlijke
kerken Breda e.o. is in 2024/2025 gestart en
dat was een succes! Komend seizoen zijn er
weer activiteiten gepland nl. Kerst, Witte
donderdag en een Jeugdzomer bijeenkomst.
Informatie hierover volgt nog, blijf op de hoogte
via de app-groep.

Elke zondag (behalve in de zomervakantie) is
er kindernevendienst. Kinderen van 4 — 12 jaar
maken door middel van een Bijbelverhaal en
knutselwerkje op een aantrekkelijke manier
kennis met het geloof. Altijd welkom om aan te
sluiten!

Wil jij niets missen?

Stuur een berichtje naar Geke van der Ven
via Whatsapp (06-23603343) of via e-mail
jeugdouderling@hetkruispunt.org en je wordt

op de hoogte gehouden.
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